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Schenk ook uw uitgeweken vrienden een abonnement op Naklanken (€ 10,-).
Ook het jubileumboek kan hen verrassen. Zij zullen u dankbaar zijn... en
mee genieten van dit heerlijk Kesters feestmoment.



Echt nieuw dit jaar?

Haast twee volle jaren reeds trekken dreigende wolken over onze wereld, ook over ons dorp,
over onze samenleving, over ieders huis, over ieders doen en laten. Sommigen zien alleen de
donkerte van die wolken en schuilen als voor onheilspellend onweer. Sommigen erkennen de
dreiging, rechten de rug en zoeken veiliger oorden, in woorden en daden. Onze harmonie
heeft dat wolkendek evenmin kunnen ontwijken, maar toch...

Het jubileumjaar 2021 met zijn 175 vorige jaren ligt definitief achter ons als een heerlijke
herinnering. Het was een bijzonder jaar. Een prachtige jaarkalender, die ‘de uitnodigende
intentie tot vieren als een uitdrukkelijke belofte’ begeleidde, zette dadelijk de toon. De hoop
op een normale beleving werd echter meteen gefnuikt. De teksten voor het jubileumboek, het
verhaal van zoveel generaties muzikanten, lagen klaar voor druk. Met Kermis Kester zou het
drukwerk verschijnen, de pers uitgenodigd, het feest compleet. Maar het mocht niet zijn...

Op Kermisdag, traditioneel de dag waarop fanfare en Paardenvolk Kester in de ban houden,
werden de geschiedenis van de fanfare en enkele figuren van de Gilde met kleur- en tekstrijke
panelen uitgebeeld. Om de stille tocht van de noodprocessie op te fleuren zorgden enkele
muzikanten voor muzikale accenten op welgekozen Kesterse locaties.

Luisterrijk zou uiteindelijk het jubileum worden gevierd, ten huize Remi en Norma
Dedoncker, op 4 september, op een zonovergoten zomerdag, te midden een weliswaar
noodgedwongen beperkte keure aanwezigen. Het vorige nummer van Naklanken gaf er echo
van, uniek voor al wie het beleven mocht. Letterlijk uniek was de avondreiinie van alle
muzikanten en hun eregasten.

En toch waren de muzikale lente en zomer meteen voorbij. De instrumenten werd opnieuw
opgeborgen. Met een nieuwe actie, creatief in Haken en Bakken, doorbraken de muzikanten
de stilte en werd de fanfarefamilie ludiek en smaakvol aangesproken. Prettig werd het
bedenken, intens het doen, inventief het afronden. Creativiteit vindt altijd weer een gaatje in
de muren rondom ons...

Kerstmis vieren in de eigen dorpskerk, met een muzikaal optreden en de traditionele
heildronk, zou het waardig slot worden van het jubileumjaar. Zo werd verhoopt... Maar
repeteren mocht alweer niet meer, repeteren met publiek kon nog wel, een enkele keer. En
toen werd ook het kerstmoment geschrapt, het slotakkoord van 26 december verboden.

Op 1 januari 2022 startte ons fanfarejaar 176. Het werd een stille start, met droeve
vooruitzichten, verbodstekens allerhande voor de amateurkunsten, delta’s en omicrons zonder
eind uit een dreigend alfabet. De plannen echter liggen klaar om van de volgende twaalf
maanden echt een ‘Nieuw Jaar’ te maken. Het is nu nog geduldig wachten op de warmte van
een zon die door dit donkere wolkendek zal breken.

Willy



175 jaar muziek in Kester - deel 4
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Het jubileumjaar is afgesloten, maar Naklanken ervan blijven echoén en eisen ook in dit
nummer een plaatsje op. Het zijn echo’s van die rare en toch heerlijke kermisdag 2021, toen
twaalf plakkaten een stukje fanfaregeschiedenis uitbeeldden of enkele figuren van het
eveneens jubilerend Paardenvolk in het licht stelden. Op drie goed gekozen plaatsen hebben
muzikanten, alleen of in ‘coronabubbel’, ondanks alle narigheid toch muziek gebracht. Heleen
en Steven kozen de Hollandse kapel, waar Jeanneke, Denise en André (en velen voor hen) zo
vaak hebben gestaan met lavend vocht. Marjolein (met Elke) hield de traditie in eer aan de
Sint-Jozefskapel, en, in de voetstappen van vader René, zorgde zij voor een klinkend ‘Te
Velde’. Het gezin Vanden Daele-Noél, met Caroline en Marnik, Alexandra en Pieter,
begroette op de trappen van de kerk de terugkeer van de ‘noodprocessie’. Hun aller optreden
leggen we bij deze veilig vast, zij het zonder klank, maar beeldig schoon...







1846-2021
175 JAAR FANFARE IN KESTER

Het jubileumboek is een succesverhaal geworden. De ganse geschiedenis van 175 jaar fanfare
te Kester in uw hand houden, van de verre geboorte tot het bruisende heden, met zoveel
namen van dorpsgenoten als hecht verbonden takken van een dorpse stamboom, met zoveel
levendige foto’s, anekdotes, leidende figuren, beleefde of herkenbare momenten, het is een
avondvullende bezigheid. We noemden het al een hebbeding dat als een trofee wordt
gekoesterd en zal bewaard worden.

Velen hebben hun exemplaar al verworven of hebben het zichzelf als een blijvende attentie
geschonken. De voorraad is uiterst miniem geworden, amper 10% van de oorspronkelijke
oplage. Zolang die voorraad strekt kunnen alle leden van de fanfarefamilie nog een
exemplaar bestellen, aan de gunstprijs van € 10, op alle gekende adressen van bestuur en
muzikanten, telefonisch of per mail. Zoekt u een gewaardeerd geschenk voor wie Kester heeft
verlaten maar zijn/haar dorp nog steeds in het hart draagt, bij deze heeft u het gevonden!

XXXXX

En officiéle felicitaties iv.m. ons jubileum mochten we ontvangen van de

Vlaamse Regering. Op 4 oktober 2021 wenste de heer Ben Weyts, als ‘Viceminister-president
van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en
Vlaamse Rand’, de voorzitter en leden van de Koninklijke Fanfare Sint-Martinus van Kester
van harte proficiat met jullie 175° verjaardag. Al 175 jaar bezorgt jullie fanfare de inwoners
van Kester en ver daarbuiten mooie, muzikale momenten. Een fanfare is meer dan samen
muziek maken. Het is ook plezier maken, vriendschappen smeden en activiteiten organiseren.
Zo is jullie fanfare een belangrijk onderdeel van het verenigingsleven in Vlaams-Brabant. Als
streekgenoot, kan ik daar alleen maar trots op zijn. Op deze brief werd met dankbaarheid
geantwoord.

tot hier de echo’s van 4 september 2021...



Mijn dorp evolueert...

Drie foto’s van hetzeltfde hoekje van ‘Mijn Dorp’ getuigen van een evolutie in het straatbeeld,
ingrijpend en zo snel. Het oude huisje van ‘Manok’ (zie Naklanken 35 van oktober 2017)
werd afgebroken en werd een heerlijk ‘herfstig tapijt in de stille achtertuin van het dorp’ (zie
Naklanken 36 van februari 2018). Vandaag heeft een stevige nieuwbouw dat verre verleden
grondig uitgewist.



Haken en Bakken

Muzikanten in coronatijd... Zij leefden met hart en ziel voor die momenten van gezamenlijk
musiceren, bij repetitie, narepetitie, optreden in beperkte groep of breeduit op het podium of
ergens te velde, zoals recent nog in de Gooikse Paddenbroek. Maar wanneer het virus of de
omstandigheden een donkere streep trekken over alle prettige vooruitzichten en de
instrumenten alweer moeten worden opgeborgen, zoekt de kriebelende creativiteit een uitweg.
Samen zijn en iets doen, twee bepalende argumenten om samen aan de slag te gaan. En het
werd een ludiek plan van Haken en Bakken.

Alle (vrouwelijke) muzikanten zouden hun favoriete koekjes bakken, sommige zouden haken,
of zouden een handige mama een nieuwe dagtaak geven, een weektaak of zelfs een lustige
maandtaak. Mama Linda Minner-Kestens zal het alleszins geweten hebben. Wat het resultaat
was kan men deels op de cover van dit nummer zien, of deels achter de foto’s hierbij lokkend
afgedrukt.

Koekjes allerhande, variérend qua vormen, smaken en geuren, werden in zoveel
keukens geboren, getest, geproefd, door muzikanten enthousiast gebakken en met Kerst-
en Nieuwjaarswensen verpakt en rondgedeeld... Velen hebben op hun beurt geproefd en
gekeurd en volop genoten van dit originele concerto.



Sara, Caitlyn en Kylie aan de slag...in hun eigen repetitieruimte...



10

Echt nieuw dit jaar?

Men kan het zich werkelijk afvragen. Het jaarlijks LLenteconcert, een vaste waarde op het
muzikaal menu, was in 2020 voorzien voor 21 maart: de affiches ontworpen en verspreid, de
folders gedrukt, de repetities afgerond, muzikanten en publiek, iedereen klaar voor een
feestelijke muzikale avond. Maar plots was er die ongenode gast, die sindsdien niet meer
wijken wil. In 2021 kon men zelfs geen datum zoeken, en dat in ons groots jubileumjaar!
Voor 2022 werd, positief denkend, 19 (en 20) maart gekozen om uiteindelijk toch het
verhoopte concert te kunnen aanbieden aan de vertrouwde achterban, gespreid over twee
dagen. Er wordt immers al zo lang geoefend, onregelmatig, een paar maanden wel, te veel
maanden weer niet. Het gekozen thema draait nog altijd rond de wondere wereld van de
diertjes (werktitel: Beestenboel). Doch, aangezien in januari nog niet mag worden
gerepeteerd, werd besloten om het concert alweer te verschuiven, meer bepaald naar het
weekend van 7 en 8 mei 2022. Uiteraard, ook nu, onder voorbehoud... Informatie
daaromtrent zal buiten onze Naklanken moeten volgen...

BAL et - ( _ ?
HEELAL K& sl *

(7 en 8 mei)

2022

WWLKE £

EE'T' 1346-




11

Jubilarissen

Rudy Stoffels en Liliane Desomer

Op 25 september 1971 zijn Liliane Desomer en Rudi Stoffels te Halle op het stadhuis voor
het leven met mekaar verbonden. De kerkelijke trouw werd ingezegend in de hooggelegen
parochiekerk van het Essenbeek van hun jeugd. Het lot bracht ze naar Kester waar ze een rijke
en opmerkelijke aanwinst voor het dorpse leven werden. Hun levensboom heeft hier welig
gegroeid, en creatief, zo moge blijken. Wie kent bovendien niet Eva en haar Bruno en hun
Ruben? Zij die jarenlang de gastvrouw van onze muzikanten was op woensdagavond! Met
wat geluk kreeg onze harmonie er destijds zelfs een hoboist bij, want ooit, veel te lang
geleden, dixit Rudi, werd hij in een Orffensemble opgeleid voor dit instrument en speelde hij
er samen met klassieke muzikanten. Allen zijn ze ware fans gebleven, met een groot hart voor
de muziek en onze muzikanten. Hartelijke gelukwensen voor het gouden paar en hun fijne
kroost!
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Rouwend afscheid nemen

Jozef De Smedt

Op 30 november 2021 is te Gooik in het WZC Eyckenborch E.H. pastoor Jozef De Smedt
overleden. Hij was net 99 jaar geworden, want geboren te Brussel op 13 november 1922. Met
weemoed nemen we afscheid van hem, die onze muziekvereniging een zeer warm hart
toedroeg. Vanuit zijn lage woning in de stille Peverstraat volgde hij haar werking, met steeds
aandachtige belangstelling. Hij prees de redactie van het dorpse contactblad Naklanken,
loofde dit uitmuntende bindmiddel dat het heden zorgvuldig bewaarde, het verleden nabij
hield en uitkeek naar een toekomst van intens muziekleven voor elk (Kesters) talent. Elk
nummer was bij de levering het alibi voor een boeiende terugblik op het eigen speurwerk.
Telkens weer verliet hij, voor een gemeend gesprek, zijn pc-troon onder de helle bureaulamp.
Zijn morele steun was telkens goud waard. Sinds maandag 6 december rust hij op de
begraafplaats van ‘zijn’ Gooik.

‘Op U Heer, heb ik mijn hoop gesteld.

Ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid’

Uit het Te Deum.

Rosa Poelaert

Jubilerend in 2013 werden Rosa Poelaert en Paul Van Heghe op hun erf samen gebracht. Paul
heeft het verlaten in 2017 en nu, op vrijdag 17 december 2021, is ook Rosa te Halle
overleden. Een leven lang was dit hun thuis, waar ze, met hun eigen woorden, ‘een gelukkig
leven hebben gehad’, midden de natuur, op de akkers en tussen de vrienden, omringd door
familie en kennissen. Steeds was men er welkom, spontaan, ongedwongen. Met een muzikale
groet dankt onze fanfare hen, om die hartelijkheid en jarenlange vriendschap.
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Boek 150 jaar Gild van ‘t Paardenvolk

Op zaterdag 4 september 2021werd het dubbeljubileum van Paardenvolk en Koninklijke
Fanfare plechtig gevierd ten huize Remi Dedoncker. Toen was het boek ‘150 jaar
Paardenvolk te Kester. 1871-2021° nog niet klaar. Met een aparte presentatie en bijhorende
fototentoonstelling werd het voorgesteld in de ruiterchalet op de Heide op zaterdag 20
november, luisterrijk zoals het bij een dergelijk jubileum hoort. Met toespraken allerhande en
vooral met terechte fierheid werd hulde gebracht aan de vele generaties paardenvrienden,
verenigd in een merkwaardige geschiedenis rond de eeuwenoude Kesterse paardenprocessie.
Het jubileumboek, een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik, is geschreven door
vele Kesterse pennen, gevoed door vele verhalen, gekruid met pittige anekdotes, verlucht met
massa’s foto’s, oude en recente: een document, dat het ontbreken van een geschreven archief
compenseert en ver overstijgt. Een document dat Kester ere brengt! Een document dat het
Kesters Paardenvolk voor vele generaties een beloftevolle toekomst biedt, gebouwd op een
stevige historische basis.
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Abonnenten, steunende leden en sponsors

Het jubileumjaar 2021 ligt achter de rug. Het was geen gewoon jaar! Het normale leven
van de muziekvereniging werd onmogelijk gemaakt. En toch werd het, dank zij een paar
overheerlijke momenten een gedenkwaardig jaar. U allen hebben het mogelijk gemaakt,
door uw morele steun en uw onontbeerlijke financi€le steun.

Ook voor 2022 zal die steun nodig zijn. Misschien wordt een lenteconcert weer mogelijk,
een eetfestijn weer opgediend... Dank aan al wie nu reeds, spontaan, zijn bijdrage heeft
overgeschreven op de bankrekening BE73 4295 1005 9960 van de Koninklijke Fanfare
Sint-Martinus Kester. Mogen wij er op rekenen dat ook alle anderen eerlang hun
bijdrage zullen leveren door overschrijving of bij de mogelijke (en gewenste) rondgang
ten uwen huize? In beide gevallen is onze dank zeer groot, want zo alleen kan een lang
vervolg geschreven worden op de wondere geschiedenis van nu al 175 jaar fanfare te
Kester.

Zoals vorig jaar wordt bij de levering van het eerste nummer van de 17% jaargang van
ons contactblad, Naklanken 48, ook de lidkaart 2022 overhandigd. Al wie vorig jaar
zijn/haar bijdrage leverde zal ze ontvangen, zelfs indien voor dit nieuwe jaar nog geen
inbreng werd gedaan.

Met de eigen warme wensen voor alle leden van onze
fanfarefamilie sluiten we aan bij de wensen ons vrolijk

toegezonden door het Schoolteam van de Dorpsschool!
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Alvast ook bedankt... al wie steunt en sponsort!

De subsidiérende overheden: De Vlaamse Gemeenschap en de Gemeente Gooik.

Het Gild van het Paardenvolk en OKRA—-Kester - Michel Doomst, jarenlang burgemeester
Simon De Boeck, burgemeester, Bruneaustraat 42, Kester (0494 81 30 62)

Magda Deridder-Hendrickx — Blankenberge - Inge Jacobs - Kester

Luc Gladiné, gewezen dirigent, Raoul Merckxstraat 31, 1755 Kester

De Knijf Drukkerij — Gooik, Edingsesteenweg 51 (02/532 44 37)

Bloemen ’t Heideroosje — Leerbeek, Edingsesteenweg 181 (02/532 12 86)

Remitrans — Internationaal transport — Molenstraat 14, Kester (054/31 77 90)
Garage—Carrosserie P. Christiaens — Leerbeek, Ninoofsesteenweg 105A (02/582 99 57)
A.D. Delhaize (Julien en Greta Schelck) — Edingsesteenweg 70, Gooik

KBC-Bank Gooik-Leerbeek — 1755 Leerbeek, Edingsesteenweg 206 (02/531 11 00)
Peter Minnaert — schilderwerken, Bogaarden, Terheugenstraat 17 (02/356 03 00)
ALU-PVC Bellemans — Kester, Edingsesteenweg 315 (054/56 65 05)

Algemene Dakwerken VCS-De Gieter, Kester, Bruneaustraat 15 (0477 91 04 45)
Kapsalon Deknop — Bruneaustraat 100, 1755 Kester. Enkel op afspraak 0468/058 665
Natuursteen Decoster — Kester, Peverstraat 24 (054/56 84 71)

4 You (Kris Defrere) — 4youliedekerke.com — Stationsstraat 67, Liedekerke (053/682226)
M. Consult, Pure Wine — Guido Van Belle, Kesterweg 10, 1755 Kester (0478/210415)
Vinilicious (Jente Van den Broecke) - Boslaan 62, 1502 Lembeek (02/303 81 08)
Familie Pierre Van Schepdael (1) — Hollandstraat 10, 1755 Kester

Eva en Bruno Janssens — Stoffels , Raoul Merckxstraat 1, 1755 Kester

Michel Juwet, Patattestraat 21, 1755 Kester - Rufin Minner, 1760 Roosdaal

Peter Brancart, Patattestraat 52, 1755 Kester - Stefaan Viane, Kesterweg 18, 1755 Kester
Dr. Peter Boeykens — 1755 Kester - Jos Walravens — Molenstraat 33, 1755 Kester
Herman en Rosita Dewit — Molenstraat 62 - Jos De Geyter — Kester, Patattestraat 46A
Bvba Vanden Daele — metaalbewerking, Kester, Zwaantje 37 (02/356 77 86)

Optiek Claes — Gooik, Edingsesteenweg 121C (02/532 15 81)

Apotheek Peggy De Pril — Kester, Edingsesteenweg 268 (054/56 76 67)
Verzekeringskantoor Solange Limbourg — Herne, Centrum 21 (02/396 20 21)
Veterinair Quadrant — Herfelingen, Steenweg naar Asse 144 (054/56 80 31)

Atelier Marleen (Marleen Van Hoegaerden) — Kester, Bruneaustraat 16 (0479/59 91 35)
CARBOQO (Jelle Boon) — Kester, Bruneaustraat 16 (0472/94 77 41)

Café-Feestzaal Jagershof — Kester, Bruneaustraat 36 (054/50 41 31)

Uitvaartverzorging Heymans, Edingsesteenweg 349, 1755 Kester (02/331 39 45)

Hoeve van het Waterblok, (familie Dekens) — Kester, Peverstraat 16 (054/56 60 33)
Gilbert Van de Ville - Kester, Bruneaustraat 6

Bakkerij Vansnick - Herfelingen, Sint-Niklaasstraat 11 (054/56 62 32)

Slagerij De Vits Traiteur - Leerbeek, Brusselstraat 10 (02/532 52 23)

’t Kippenhof — Gooik, Ninoofsesteenweg 53 (054/56 73 27)

en alle gulle sponsors, ook zij die wensen anoniem te blijven, alle steunende leden en de
vele abonnees van onze Naklanken, samen meer dan 300 gezinnen!

Wij vergeten evenmin in onze dank te betrekken zij die steeds bereid zijn hun handen
uit de mouwen te steken telkens de fanfare beroep doet op hun kracht, hun ervaring of
hun goede raad. Onmisbaar zijn jullie allemaal! Bedankt iedereen!
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Zeer veel dank ten afscheid...

Zo sprak tot ons Michel Doomst op zaterdag 4 september 2021. Hij
vertolkte niet alleen de welgemeende officiéle gemeentelijke felicitaties voor
een jubilerende vereniging. Het waren bijzondere woorden van vriendschap
voor een muziekkorps dat hij in de voorbije decennia, jaar na jaar, kwam
beluisteren en toespreken bij elk lenteconcert. Hij maakte er zo graag deel
van uit, elke kermismorgen, bij ’t eerste ochtendgloren... Bij zijn afscheid
als burgemeester, na zoveel jaren, danken bestuur en muzikanten hem voor
zeer veel, gemeend en van harte... en begroeten zij hem geren bij hun
eerstvolgende muzikale optreden.



